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       Nr 61   Pasen 2025      

Het leven in ons land 
 
RDC  bevindt zich in een zeer moeilijke periode door 
de onophoudelijke oorlog die weer opflakkerde in het 
oosten van ons land.  
 
Onder de noemer van ‘oorlogsinspanningen’ voelt 
iedereen hiervan de gevolgen, zeker de gewone man. 
We vertelden het al eerder maar de voedselprijzen 
worden bijna onbetaalbaar.  
 
Daarenboven blijven erosies en  aardverschuivingen 
spoorwegen en gewone wegen doorkruisen. In 
Centraal Kasaï is de spoorlijn naar Kananga nog steeds 
niet hersteld na het zware regenseizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De aanvoer van maïs,  maniok en gezouten visjes, die 
meestal per trein gebeurt, is enorm verstoord. 
Iedereen in de stad voelt de gevolgen, ook wij.  
Voldoende voeding vinden op de markt, aan een 
billijke prijs, is niet zo eenvoudig meer. 
 
Door de sociale onzekerheid merken we ook dat meer 
bendes gevormd worden, al dan niet gewapend.  ’s 
Nachts trekken ze door de stad en zorgen voor 
problemen en menselijk leed.  
 

 
Werkbezoek 

 
Door de onzekerheid in het land 

hebben enkele leden van de VVK die 
ons zouden  bezoeken, hun reis 

uitgesteld naar latere datum, in de 
hoop dat het dan rustiger is  

in het land. 
 

Wij kijken in ieder geval uit  
naar hun bezoek. 

 

 

 

 

CRSK groet u van harte 
vrienden, sympathisanten  

en weldoeners. 
  

De kinderen en alle medewerkers van 
Kankala zijn zeer blij met uw 

onvoorwaardelijke steun en vele 
inspanningen voor ons voortbestaan. 

 

Wij allen wensen u alvast een  
Vrolijk en Zalig Pasen 2025. 
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Het leven binnen CRSK 
 
We vertellen u graag hoe het ondertussen gaat 
met de organisatie. 
 

Het ‘open milieu’ 
De sociale dienst van ons ‘open milieu’ volgt 
momenteel vierhonderdvierenveertig kwetsbare 
kinderen, een hele klus. Het bestuur van de 
Provinciale afdeling sociale zaken bezorgde ons 
voor die kinderen een armoede-attest. Hierdoor 
moeten we bepaalde bijkomende onkosten in de 
school niet betalen, zoals inschrijvingsgeld voor 
het Staatsexamen of voor hun proefschrift. 
 
Re-integratie 
Zestien kinderen, waaronder vier meisjes, zijn 
terug naar hun familie gebracht dankzij de 
samenwerking met het centrum van pater Ivo van 
Volsem, Mpokolo wa Moyo.  
 
Thomas Ngoyi Kafunda, Vicky Mitshiabu 
Buakudiyi, Jean Muakadi Muakadi en Thierry 
Muakadi Mukenge mochten in de jeep van 
Mpokolo wa Moyo meerijden naar Tshikapa, 
tweehonderdvijftig kilometer van de stad 
Kananga. Daar werden  ze terug opgenomen in 
hun families. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vier meisjes en de andere acht jongens 
werden door medewerkers van het open milieu 
terug gebracht naar familie in de stad. 
 
Vijftien andere kinderen werden door de 
medewerkers van het open midden gehoord en 
nadien door hen begeleid naar hun familie in de 
stad. Na onderling overleg mochten de kinderen 
thuisblijven. Een mooi resultaat dankzij de hulp 
van velen. 
 

 

 

Bescherming van kinderen 
 
Zo is er het verhaal van Emery Muanza 
Kaka. Hij werd door de politie -afdeling die 
zich bezighoudt met de kinderbescherming, 
naar Kankala gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emery is veertien jaar, zijn moeder is een 
jonge vrouw met vijf kinderen van vijf 
verschillende vaders. Haar nieuwe man stelde 
echter voorwaarden. Hij houdt van de moeder 
maar niet van de kinderen. De vrouw koos 
voor haar huwelijk en vertrok met haar 
kinderen van Kinshasa naar Kananga, waar ze 
in maart aankwamen. Daar werd Emery 
achtergelaten op een parking en zijn moeder 
verdween.  De jongen bleef verweesd achter 
en wist niet wat te doen . Gelukkig kwam er 
een man van goede wil langs die hem mee 
nam naar zijn huis.  
s’ Anderendaags gingen ze naar de politie en 
zij brachten Emery dus bij ons. Wat een 
toestand… De jongen verblijft nu bij ons in het 
jongerendorp tot we zijn familie vinden en 
hopelijk ook een oplossing. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

CRSK werkt niet alleen, maar samen 
met andere organisaties.  
 

Het bestuur van VVK had ons gevraagd om, 
indien mogelijk meer kinderen te re-
integreren en zo onze werkingsonkosten te 
verminderen.  
Zoals u kan lezen doen we ons best, maar de 
kinderen blijven komen. De afdeling van 
sociale zaken, de politie voor 
kinderbescherming, het centrum van 
Mpokolo wa Moyo en zovele anderen 
rekenen op ons.  
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Het ‘intern milieu’ 
 

Het jongerendorp: 
 
Examens en stage 

In de lagere school van Kankala, in het jongerendorp, hebben  
de honderdzesenvijftig kinderen momenteel hun examens van  
het tweede trimester. Wij hopen op goede resultaten. 
In de beroepsschool volgen momenteel honderdzevenenzestig  
jongens de lessen. Op verzoek van de Staat het lopen de leerlingen  
van het derde en vierde jaar metsen en schrijnwerkerij  
een maand stage in de stad.  
Zij kunnen er de theorie aan de praktijk toetsen. 
 
Bouw van de nieuwe klassen 
Wij danken van harte alle Vrienden van Kankala die ons helpen  
voor de constructie van de drie nieuwe klassen voor de  
beroepsschool. We zijn al zover gevorderd dat het einde in zicht  
is. Er gewerkt momenteel aan het dak gewerkt  en dan volgen  
vensters en deuren en de verdere afwerking. Niet alleen onze  
kinderen van het jongerendorp, maar ook de kinderen uit de  
omliggende dorpen zullen volgend schooljaar, in veel betere  
omstandigheden, de lessen kunnen volgen. 
 
Het meisjeshuis, Kananga II 
Op dit ogenblik verblijven vijf kleine jongens en dertig meisjes  
in het meisjeshuis. Van hen volgen vijf meisjes les in het  
middelbaar en beroepsonderwijs. De twintig anderen  
gaan naar de lagere school. s’ Zondags stralen ze in hun  
nieuwe kleedjes die de mamu’s maakten voor Kerstmis.  

    De stikmachines  draaiden op volle toeren. 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De kleine Jonas heeft na vier jaar zijn   
 eerste stappen gezet. En of hij blij is…    

          

                                            

Bezoek 

 

Op kerstavond vorig jaar bracht de familie Bope ons een 
bezoek en ze hadden veel geschenken mee; een mooi gebaar 
van naastenliefde.  De kinderen kregen kleine toestellen met 
toelichtingen over de bijbel. In de woonkamer was er ’s avonds 
een gezellige sfeer terwijl ze luisterden naar Bijbelse verhalen. 
Met de zak rijst, wat kippen en sapjes konden we een heerlijke 
maaltijd klaarmaken. Het was een mooie Kerst. 
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Gezondheid 

 

Drie jongens met een ernstige liesbreuk werden 
succesvol geopereerd in het gezondheidscentrum 
Kanyuka van de parochie Sint-Thomas. De directie, 
waaronder Etienne Kadiebu, de verpleger,  
brachten Monatshiebe Tshishiku, Kabongo 
Nkongolo en Ntumba Ntumba tijdig naar het 
ziekenhuis en vermeden zo verdere 
verwikkelingen.   

 

Van ons heengegaan 

 

Op 28 februari moesten we afscheid nemen van 
Romain Kanku Muangalayi. In 1990, toen hij 
zestien jaar was, werd hij in Kankala opgenomen. 
Hij was mentaal gehandicapt en volgens het 
stamhoofd van zijn dorp wou de familie niet voor 
hem zorgen. Hij bleef in het jongerendorp en was 
er vijfendertig jaar gelukkig samen met de 
kinderen. Na de afscheidsviering, opgedragen  
door pater David Ngondo, werd Kanku ten grave 
gedragen in het naburige dorp, Diboko Dia 
Kalamba. Moge hij rusten in vrede. 
 

Onverwacht geschenk 

 

Op de vooravond van Kerstmis kregen we een zeer speciale gift. 
We mochten in het slachthuis een koe  afhalen namens mamu Kasalu, de moeder van onze president 
Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, president van de Democratische Republiek Congo. Hij was op 
dat ogenblik op familiebezoek in Kananga.  
 
We hadden uren werk om het vlees te versnijden en nog wat klaar te maken voor s ’anderendaags. 
Het overige gedeelte werd ingevroren. Dankzij dit onverwachte en royale geschenk kregen onze 
kinderen nog verschillende zondagen vlees bij hun bidia. 
 

 

Een bemoedigende gebeurtenis 

 

Regine Mulowa Kalombo, één van onze kookmoeders in het 
jongerendorp, mocht van de aartsbisschop een getuigschrift 
van trouw ontvangen na tweeëndertig jaar katholiek christelijk 
huwelijk. Haar man is ondertussen overleden, maar zij vond het 
een eer om dit te mogen ontvangen. 
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Onvergetelijk 

 

Tijdens de tweede week van de Vasten, op 16 
maart 2025 bracht de aartsbisschop Félicien 
Ntambue Kasenbe een bezoek aan de naburige 
parochie Sint Thomas Kanyuka. Vijfentwintig van 
onze kinderen werden die dag tijdens een 
eucharistieviering gevormd. Voor hen een dag 
om niet te vergeten 
 

 

 

Onze kinderen van het vijfde en zesde leerjaar 

hebben samen met een school in Heusden-

Zolder , gewerkt aan een project over dromen. 

‘De Brug’ doet al enkele jaren acties voor 

Broederlijk Delen ten voordele van Kankala.  

Onze leraars legden eerst aan de jongens uit 

wat dromen zijn, wanneer we dromen, 

bekende dromen, en dit met behulp van een 

presentatie die door VVK gemaakt werd. 

Daarna vertelden de jongens over hun 

dromen. Ze willen dokter, voetballer, 

advocaat, leraar enz. worden, allemaal om 

later kinderen te kunnen helpen zodat ze een 

mooi leven kunnen hebben. Foto’s en korte 

video’s werden opgestuurd naar de school in 

België. Nu zijn wij benieuwd naar de dromen 

van onze Belgische vrienden. Hartelijk dank voor 

jullie inzet. 

 

Nogmaals een oprechte dank aan u allen in Europa vanwege de kinderen, medewerkers  
en bestuur van CRSK, het centrum voor sociale re-integratie Kankala. 

 

 Zalig Pasen 
Remy Bipanza – Etienne Kadiebu – Germaine Ngalula 

 
Financiële steun vanuit Nederland. 

 

Stg Vrienden Van Kankala 
NL 17 INGB 0009 0757 13 

Vermelding: Kankala 
 

Financiële steun vanuit België 

 

Met fiscaal attest : (Min. €40  per jaar)  

 

SOS Scheut VZW 
IBAN BE82 0000 9019 7468  
BIC BPOTBEBI 
Ninoofsesteenweg  548 
1070 Brussel 
Vermelding: 02.243.023: V.J.K.- Kananga RDC 
 
Zonder fiscaal attest: (verenigingen - GROS ...) 
 

Vrienden van Kankala  
IBAN BE67 7370 4514 8287 
BIC KREDBEBB  
Kerkenblookstraat 22/1 
3550 Heusden Zolder 
Vermelding: Kankala/ Kananga RDC 
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Beste 

 

Als gebruikelijk is onze nieuwsbrief geschreven door de directie van het Crsk en door de VvK 

vertaald en in vorm gebracht. 

U zal opgemerkt hebben dat de brief nu enkel in het Nederlands is.  

Ook de website is volledig vernieuwd. Onze medewerker en tevens webdesigner Annie, heeft 

er een prachtige site van gemaakt. Indien u de kans krijgt, neem dan een kijkje, hij is echt de 

moeite waard: www.vriendenvankankala.com  

 

 

Vrolijk Paasfeest, namens het bestuur van VVK 

 

 

 

                         

                                                                                                                                       

       Samen sterk 

       in kansen 
                voor straatkinderen in Congo, Kananga.  

                Help ook 'jij' mee, om deze kinderen, een betere toekomst te geven? 

 

http://www.vriendenvankankala.com/

